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Op weg naar het grote doel
door Arie van der Stoep

God is op weg naar het grote doel: de komst van zijn Koninkrijk. Dat doet Hij niet buiten ons

om. Integendeel, ieder die zijn hoop op zijn Zoon Jezus heeft gesteld, is daarbij betrokken. Want

geloven in Hem is geloven in de Koning van dat Koninkrijk. En die Koning gaat terugkomen als

koning. Welke weg gaat God daarin, anders gezegd, hoe wil God dat Koninkrijk verwezenlijken? 

Het antwoord is: Het zal wel komen met grote macht en heerlijkheid, wanneer Jezus verschijnt op de

wolken (1), maar de weg naar de komst ervan wordt bereid, door het Koninkrijk nu al door geloof in

onze harten te planten (2). Wat wil dat zeggen?

Onze omgeving

Dit: Dat het Koninkrijk van God geen natuurlijk koninkrijk is, maar een geestelijk koninkrijk, een

koninkrijk in de geestelijke wereld. Vandaar de andere benaming: het ‘Koninkrijk der hemelen’. En het

zoekt een plaats in de harten van mensen, om van daaruit zichtbaar te worden in hun leven en

vervolgens in de hele natuurlijke wereld. Want Gods doel is dat het uiteindelijk heel die wereld, heel

zijn schepping, zal omvatten. Zodat die zal bloeien (3).

Een voorbeeld van hoe het vandaag al werkt: Vergeven is een activiteit uit het Koninkrijk van God.

Iemand aan wie vergeving wordt geschonken, zal daardoor bevrijd worden van een last en zal weer

opleven (4). Dat zal zichtbaar en voelbaar zijn in zijn dagelijkse leven. Zo werkt het.

Waar het Koninkrijk van God werkzaam is, heeft dit gevolgen in de natuurlijke wereld. Wat God wil, is

dat zijn Koninkrijk vandaag al zó onze harten vervult en erover regeert, dat het z’n uitwerking heeft in

ons eigen leven en in onze omgeving.

Lichtende sterren

Als het dan straks in zijn volle omvang en glorie verschijnt, zal dit gevolgen hebben voor de hele

schepping en uiteindelijk voor de eeuwigheid. Dit is wat God beoogt. Daarvoor maakt Hij ons klaar. Dat

is de reden, dat Hij wil dat wij zijn Koninkrijk toelaten in ons hart (5). En dat doen we, door ons

vertrouwen op Jezus te stellen, naar Hem te luisteren en Hem te gehoorzamen.

Vandaag mogen we dan al in de wereld schijnen als lichtende sterren (6), die hoop geven aan de

mensen om ons heen. Zodat ook zij de kracht van Gods Koninkrijk zullen ondervinden en de Vader in

de hemel zullen gaan verheerlijken om wat Hij heeft gedaan (7).

Uit de Bijbel:

(1) Lucas 21:27.

En dan zullen zij de Zoon van de mens (= Jezus - AvdS) zien komen op een wolk, met grote macht en

heerlijkheid.

(2) Matteüs 13:23.

De in goede aarde is hij, die het woord (= het woord van het Koninkrijk - zie vers 19 - AvdS) hoort en

verstaat, die dan ook vrucht draagt ...



(3) Romeinen 8:19-23.

Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God...

omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de

vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

(4) Jesaja 57:15-16.

(God zegt:) ... In de hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de

geest van de nederigen ... te doen opleven. Want Ik zal niet altoos twisten noch voor eeuwig toornig zijn,

...

(5) Matteüs 6:33.

... zoekt eerst zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid ...

(6) Filippenzen 2:15b.

... een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder jullie schijnen als lichtende sterren in de wereld.

(7) Matteüs 5:14a, 16.

Jullie zijn het licht van de wereld.

Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen, opdat zij jullie goede werken zien en jullie Vader, die in de

hemelen is, verheerlijken.
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